
Karel Suykens

1941 - 2019



Achter elke traan van verdriet
zit een glimlach van herinnering.

 

Met veel verdriet maar ook met trots om wie hij was 
nemen we afscheid van

de heer

Karel Suykens

echtgenoot van mevrouw

Maria Spiessens

Muzikant in hart en nieren
Fervent Dodentochtstapper (42 edities)

geboren te Bornem op 3 september 1941
en er overleden in Seniorencentrum OLV op 20 mei 2019,

gesterkt door het gebed van de kerk.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

heeft plaats in de O.-L.-Vrouwkerk (K. Cardijnplein) te Bornem  

op zaterdag 25 mei 2019 om 11.30 uur.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 11.00 uur.

De urne zal nadien bewaard worden in familiale kring.

Een gedachtenisviering zal worden opgedragen 
in voormelde kerk op zondag 23 juni 2019 om 11.00 uur.

	

	

Nemen liefdevol afscheid:

zijn lieve vrouw

	 Maria Spiessens

zijn fiere dochter en schoonzoon

	 Heidi en Peter Suykens - Schepers

zijn oogappel

	 Wannes Schepers

zijn schoonbroers en schoonzussen

De families Suykens, Spiessens, Van Tricht en Lenaerts.

Oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Siska De Borger, 

Dr. Sarah Wouters en het voltallig personeel van Seniorencentrum 

OLV te Bornem voor de goede en liefdevolle zorgen.

Rouwadres:	 Familie Suykens - Spiessens

		  p/a Rouwcentrum De Ruyte

		  Barelveldweg 78 - 2880 Bornem

Condoleren:	 www.uitvaartderuyte.be


